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“Een hoedje van papier als actie” 

 
“ Black lives matters.” 
 
 

 
      
Inspiratie 
 

 
 
Twee weken geleden werd in Amerika een zwarte man gedood.  



Er zijn nu in de wereld veel betogingen.  
Iedereen is gelijk. Geen racisme. Black Lives Matter. 
We maken een hoed van krantenpapier om mee te stappen in de betoging.

 
 
 
 

“  
Francesco Clemente 

” 
Elly Strik 

 



Wat heb je nodig? 
1. een oude krant 
2. zwarte stift en ander tekenmateriaal naar keuze 

 

zo ga je te werk: 

 
Stap 1: vouwen 
 
 
Neem een blad van een oude krant en plooi deze tot de vorm van een papieren hoed. 
Let op: je kan deze supergroot maken of ultraklein naargelang de grootte van je blad. 
Tip: wie zin heeft, kan er ook een t-shirt  uit krantenpapier bijmaken 
 

Stap 2: “gezichten tekenen”  
Teken er gezichten op die een grote emotie weergeven, bv roepen, lachen, … 
Je mag ook fantaseren, het kunnen dubbele gezichten zijn, gezichten in de vorm van een 
peer, een acht…. 
 

 
 
Let op!  Er is ook een achterkant aan de hoed, die is even belangrijk. 
 
Tip: overdrijven mag. 
 



 
Stap 3: “woorden” 
Zet er passende woorden of symbolen bij: bv Stop! Genoeg ! een Hart of Iedereen=   
“Let op! Soms is ‘weinig’ krachtiger dan ‘veel’. 
Tip: met een andere kleur bv rood,  kan je accenten aanbrengen. 
 
 
 
 

En nu…  
Passen maar, misschien nog een kleefbandje om de randen sterker te maken. 
 
 
 

Toon! 
 
Zet je hoed van papier op, maak een strijdlustige indruk en neem een foto. 
Het resultaat mag je doorzenden naar je juf of meester. 


